
Naar een échte democratie!Naar een échte democratie!
Vandaag de dag heeft een kleine minderheid van beroepspolitici,  bureaucraten 
en topmanagers een enorme macht in handen, terwijl  de meerderheid van de 
wereldbevolking  machteloos  toekijkt,  verbannen  is  naar  de  zijlijn.  Politiek  is 
gereduceerd tot een competitie in de media tussen hiërarchische parlementaire 
partijen.
Democratisch Initiatief zet zich ervoor in om dit te veranderen. De macht over de 
samenleving behoort naar haar idee in handen te zijn van alle mensen en niet in 
handen van een minderheid. Daarom streeft zij naar een directe democratie op 
basis van  bijeenkomsten waar alle bewoners van een buurt, wijk of stad elkaar 
kunnen  ontmoeten,  met  elkaar  beleidsvoorstellen  kunnen  bediscussiëren  en 
gezamenlijk politieke beslissingen kunnen nemen. 

Decentralisatie  
Om  het  mogelijk  te  maken  dat  iedereen  deel  kan  nemen  aan  zo’n  echte 
democratie  zou  de  samenleving,  waaronder  eveneens  de  economie,  bestuurd 
moeten  worden  vanaf  gemeenteniveau.  Oftewel:  de  macht  in  de  huidige 
samenleving zou gedecentraliseerd moeten worden. Decentralisatie is overigens 
ook noodzakelijk vanuit een ecologisch gezichtspunt, want voor de diversiteit en 
complexiteit van de leefomgeving kan het best gezorgd worden door mensen die  
er dichtbij staan.
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Confederalisme
In een gedecentraliseerd politiek systeem  moeten taken en beslissingen worden 
gecoördineerd over grotere gebieden. Vandaag de dag worden zulke beslissingen 
genomen door het hiërarchische apparaat van de natiestaat.  Confederalisme is 
het  meest  zinvolle  alternatief  voor  dit  centralistische  en  onderdrukkende 
systeem. In een confederatie worden politieke beslissingen genomen aan de basis 
(bijv. in een buurt- of wijkbijeenkomst), terwijl de administratie en coördinatie 
daarvan wordt vergemakkelijkt door regionale en interregionale raden, die zowel 
gemandateerd, als direct afzetbaar zijn.

Morele economie
Het  kapitalisme  brengt  een  enorme  rijkdom  in  handen  van  een  kleine 
minderheid van  eigenaren, managers en aandeelhouders van bedrijven, terwijl  
het  systematisch  onzekerheid,  armoede,  uitbuiting  en  milieuvernietiging 
veroorzaakt.  Winst  wordt  gesteld  boven  mensen  en  milieu.  Democratisch 
Initiatief  streeft  daarom  naar  de  vervanging  van  het  kapitalisme   door  een 

democratische, morele economie, waarin de economische hulpbronnen bezit zijn 
van de gemeente en onder directe controle van de bijeenkomsten staan.

Vrijheid voor iedereen 
Democratisch  Initiatief  is  tegen  elke  vorm  van  onderdrukking,  of  deze  nu 
politiek,  economisch,  of  op  geslacht,  huidskleur,  bekwaamheid  of  sexuele 
voorkeur  gebaseerd  is.  Ze  wil  een  seculiere,  kritische  visie  verspreiden,  die 
gebaseerd is op de rede en een vrijheidslievend wereldbeeld.

Kosmopolitisme
In zo’n wereldbeeld  hoort het nationalisme niet thuis, omdat het onderdrukte 
sociale groepen tegen elkaar opzet. Daarom werkt Democratisch Initiatief   aan 
de verspreiding van de idee, dat we allemaal deel uitmaken van één mensheid. 
Daarnaast  is  ze  tegen alle  vormen van beperking  van immigratie  en vecht  ze 
tegen  alle  vormen  van  racisme.  Vandaar  ook,  dat  ze  zich  inzet  voor  de 
ontwikkeling van een humanistische politiek, die de landsgrenzen van vandaag 
de dag zal verbrijzelen.

Van hier naar daar
Voor een verandering van de maatschappij zal van onderop gevochten moeten 
worden.   Democratisch Initiatief wil gemeenten versterken door  te werken aan 
de totstandkoming van direct democratische instituties en lokale fora samen met 
links-progressieve (zelf-)organisaties  en steungroepen. Daarmee beoogt ze  een 
tegenmacht in buurten, wijken en steden te ontwikkelen als alternatief tegenover 
het hiërarchische apparaat van de natiestaat. 
Directe democratie kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende mensen zijn 
die  zich  daarvoor  in  willen  zetten.  Werk  daarom  samen  met  Democratisch 
Initiatief mee aan de opbouw van een politiek van iedereen!

Democratisch  Initiatief  is  een  project  dat  werkt  vanuit  revolutionaire,  
uitgangspunten  geïnspireerd  door  communalistische  ideeën  en  is  begin  
november  2001  opgericht.  De uitgangspunten en statuten van Democratisch  
Initiatief zijn gratis bij ons aan te vragen en te lezen op onze website. Voorlopig  
zijn  onze  belangrijkste  activiteiten:  ons  
kwartaalblad  Links Libertair  Perspectief  
uitbrengen,  studiegroepen  organiseren,  
vertalingen  maken  van  communalistische  
literatuur en het uitdragen van onze standpunten op openbare bijeenkomsten.
We nodigen iedereen die meer over onze ideeën wil weten, mee wil doen met  
onze studiegroep, onze nieuwsbrief wil ontvangen of zich bij ons aan wil sluiten,  
uit om contact met ons op te nemen.

Democratisch Initiatief
Postbus 16544
1001 RA Amsterdam
www.communalism.org/cbp, paideia@gmx.net
Giften: giro 9156315
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